
Aan tafel. Over inclusief 
kerkzijn en mensen met een 
verstandelijke beperking



Tafel leven

• Eten

• Gezel-ligheid ervaren

• Feest

• Gezien worden

• Gehoord worden

• Vriendschap ervaren

• Het leven delen

• Spelen

• Geloof vieren



Met wie zitten we aan tafel?

• Diakonos: tafeldienaar

• Avondmaal

• Maaltijdproject

• Metafoor: alle activiteiten van de kerk: leren, 
vieren, zorgen, dienen



Rik van der 
Boon

• 36 jaar

• Ommen, De Esrand

• Werk: natuurboederij Lindenhoeve
Dalfsen

• Hobbies: sport, muziek, mensen
helpen door dingen te doen, 
gezelligheid



Een gewoon mens….
met een verstandelijke beperking: 
Fragiele X syndroom + Hersenbeschadiging

• Matig tot ernstige verstandelijke beperking –
leerproblemen

• Oogproblemen

• Hypermobiliteit/grove motoriek; slepend been

• Snelle spraak/herhaling eigen woorden

• Verlegenheid/vermijding oogcontact

• Hypersensitief voor geluiden

• Angstig

• Hoge zelfredzaamheid

• Positief

• Sociaal

• Zorgzaam



Inclusief 
gemeentezijn en 
diaconie

• Wie nodigt uit en wie wordt aan tafel
uitgenodigd?

• Open gastvrije kerk zijn als trend

• Kerk voor de buurt/kerk voor het dorp



Diaconie: helpen 
waar geen helper is

• Lukas 4:18  [18] ‘De Geest van de 
Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij
gezalfd.  Om aan armen het goede
nieuws te brengen heeft Hij Mij
gezonden, om aan gevangenen hun
vrijlating bekend te maken en aan 
blinden het herstel van hun zicht, om 
onderdrukten hun vrijheid te geven, 
om een genadejaar van de Heer uit
te roepen.’



Diaconieën: kampioen open tafel

• Statushouders

• Ongedocumenteerden

• Mensen onder het bestaansminimum

• Andere kwetsbare mensen



Mensen met een verstandelijke beperking: 
een vergeten groep? 
• Hoge eenzaamheidscijfers

• Groot sociaal isolement

• Terugloop in aandacht van de kerken

• Integratie mislukt

• 6,4% van de Nederlandse bevolking heeft een licht
verstandelijke beperking: 1,1 miljoen

• 66000 mensen met een ernstige verstandelijke
beperking

• Vergelijk: asielzoekers in 2021: 34.860

• Vergelijk: mensen onder de armoedegrens 2020: 
900.000



Tafelprincipes 
inclusief 
gemeentezijn 
(1 Korintiërs 
11 en 12) • Samen delen

• Iedereen heeft gaven om met de ander te delen en 
Gods liefde te laten zien

• Geen onderscheid tussen zwak of sterk, man of 
vrouw, met of zonder beperkingen

• Niemand kan worden gemist

• Wachten tot iedereen er is



Waarom hierover nadenken vanuit het 
diaconaat?

Doelen

• Bestrijden van armoede: er is 
veel vriendschapsarmoede of 
gezelschapsarmoede

• Bevrijden van mensen die 
gevangen zitten: er is veel 
sociaal isolement

Werkwijzen

• Zorg organiseren: maatjes

• Bijdragen aan het veranderen 
van de wereld/context

• Empowerment

• Voorspreken

• Samenleven organiseren: 
convivialiteit



In het spoor van Jezus als tafelgenoot

• ‘Kijk toch eens wat een veelvraat, wat een
dronkenlap, die vriend van tollenaars en zondaars’ 
Mat 11:18

• ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een
feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw
broers of verwanten of uw rijke buren (…) 
Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, 
misvormden, verlamden en blinden uit. Dan zult u 
gelukkig zijn…. Lucas 14:12 e.v.



Diaconaat als een ronde tafel

• Bijdragen aan samen leven zonder etnische, 
culturele, fysieke, psychische, sociale, 
economische en religieuze barrières

• Open tafel voor wie in de concrete 
buurt/omgeving aanwezig is en kan bijdragen aan 
samen leven

• Voorbij inclusie-paradigma rond
gedocumenteerden, psychiatrische patiënten, 
daklozen, armen, eenzamen, ouderen, LHBTIQ’ers



Gaven van iedereen ontvangen: Rik

• Samen de tuin van de kerk bijhouden: snoeien, 
grasmaaien, onkruid wieden, vegen

• Meehelpen de kerk schoonmaken

• Sjouwen op de rommelmarkt

• Biertjes uitdelen op de buurt BBQ

• Trommelen met de band in de kerkdienst

• Samen de hond uitlaten met een gemeentelid

• Meehelpen op de boerderij van een gemeentelid

• Kerkdienst bijwonen en vooral daarna
koffiedrinken bij iemand



Leren omgaan met wie 
anders is

• Leerproces

• Taal in woord en gedrag leren begrijpen

• Gebruiksaanwijzing



Hoe?

• Filmpje KERKPLEIN Rotterdam

• Workshop

• In gesprek gaan met André 
Mulder, Onderzoeksplaats bij
de PThU, 

• A2.Mulder@pthu.nl

Actiedagen_Inclusiviteit_Rotterdam.mp4


Geloven in kennis | Faithful knowledge

André Mulder

Thijs Tromp 
Kunstwerk: The Last Supper uit 1998 van de Russische fotograaf-cineast Raoef Mamedov (1956); 

te bezichtigen in Museum Krona te Uden
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